
 
 

 

Zondag 24 april 2022 
2e zondag van Pasen – 10.00 uur 

Kerk van de Eenheid in Christus 
 

Onderwerp: Blijf bij ons .. 
 
 
Orgelspel 
 
We beginnen de dienst in stilte 
Een moment stilte voor God.. 
 

Welkom en aanvangswoord 
In de Johannes-lezing zit een bange gemeente bij elkaar – opgesloten 
uit angst voor de buitenwereld. Toch staat Jezus in hun midden: Hij 
ontgrendelt gesloten deuren, opent de toegang tot een nieuwe 
wereld, het wachtwoord is – Vrede! Woord en gebaar.  
De opgestane Heer, die in ons midden is, wenst ons vrede; en die 
mogen we aan elkaar doorgeven. Zo ontstaat er ook vrede! Door het 
te doen. 
Deze is er gekomen als resultaat van een strijd met de dood, de 
laatste vijand die onoverwinnelijk lijkt, maar nu voorgoed aan banden 
is gelegd. In de eerste lezing gaat het over de strijd tegen Farao, die 
gewonnen is door de kracht van de Heer. De tweede lezing spreekt 
over toekomst, over redding, die wij tegemoet mogen zien – een 
reden tot hemelse vreugde, zeker vandaag.  
(uit: de Eerste Dag – Ko Joosse, Rotterdam) 

 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen Intochtslied  Lb. 528 - Omdat Hij niet ver wou zijn.. 
 
Bemoediging 

Onze hulp is van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 

We zijn hier in het huis van God samen gekomen 
in de naam van de Levende God 
Die in ons gelooft 
Die op ons hoopt 
Die ons lief heeft 
Die trouw blijft tot over de grenzen van de dood heen 
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En Die zijn hand naar ons uitstrekt 
Laten we ons verheugen 
want dit is een dag van de nabije God 
Ons altijd nabij: Immanuel – God met ons 
Amen 

 
Zingen Lb. 601: 1-3 Licht dat ons aanstoot in de morgen.. 
 
Gebed  
 
Kyrie Lb. 301f (2x) 

 

    Componist Willem Vogel 

 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Inleiding 
 
1e Lezing Oude Testament:  Genesis 28:10-22 
 

Zingen Lb. 25a: 1 en 2 Mijn ogen zijn gevestigd op God. 
 
2e Lezing Nieuwe Testament:  Lucas 24: 13-35 
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Zingen Lb. 339a - U komt de lof toe, U het gezang.. 

 
Overweging   BLIJF BIJ ONS.. 
 
Orgelspel 
 
 

Zingen Lb. 905: 1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden.. 
 
 
Toelichting op de collecte 
Collectedoel: Voedselbank Best 
Rekeningnummer: NL24 RABO 0107 0873 32 
 
Dankgebed  
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Gebeden met acclamatie Lb. 368d 

 Componist Bernard Huijbers, Dichter Vijftig Psalmen – Psalm 25,17 

 
Stil gebed 
Bidden wij nu in uw eigen gesprek met God voor dat wat in ons hart 
leeft.. 
Onze Vader 
Bidden wij zingend het gebed dat de Heer ons heeft gegeven uit  
Liedboek 1006 Onze Vader in de hemel.. 
 
Zingen Slotlied Lb. 1005: 1, 2, 4, 5 Zoekend naar licht hier in het 
duister.. 
 
Zegen De Levende God richt ons op 

De Levende gaat ons voor op de weg 
De Levende zendt ons uit tot vrede 
De Levende zij ons genadig en zegene ons 
en doe zijn aanschijn over ons lichten 
In de naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest 

 
Gezongen Amen 
  


